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“Vroeger was het al moeilijk om goeiemorgen 

te zeggen ,    nu durf ik echt te praten met de 

lerares van mijn zoon .”

“Vroeger voerde mijn man het woord 

bij Kind en Gez in .  Nu doe ik dat .”  

“Het is mij gelukt om zelfstandig te 

worden en mijn plan te trekken”  

“ Ik heb mensen leren kennen ,  een netwerk 

en vriendschappen uitgebouwd .  Voordien 

zat ik altijd thuis .”  

“ Ik ga nu alleen naar het z iekenhuis ,  naar de 

huisdokter en naar andere afspraken .  Dit durfde ik 

voor de cursus niet .””  


